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Het eeuwige leven - wat ís dat eigenlijk?
Arie van der Stoep

We kennen wel dat geweldige woord van Johannes: God heeft ons eeuwig leven gegeven, en dit

leven is in zijn Zoon (1). We zijn dankbaar, als we dat kunnen beamen: ‘God heeft ook mij eeuwig

leven gegeven.’ Maar... het eeuwige leven, wat ís dat eigenlijk?

Je denkt dan direct: ‘Een leven dat nooit zal eindigen.’ Dat is juist. En het is fantastisch, dit ontvangen te

hebben. Maar hét kenmerk van het eeuwige leven is: het is een ander leven.

Het is het leven dat we van Jezus kennen. Een leven onder de leiding en uit de kracht van de Heilige

Geest (2). Een leven waarin je anders denkt, voelt en bent. Waarin je wil in harmonie is met die van God

en je verlangens en prioriteiten afgestemd zijn op de omgang met Hem. Het is een leven, dichtbij Hem.

Loskomen van Adam

Eeuwig leven is ook een leven in vreugde (3). Dat ervaar je vandaag vaak al. Misschien nog niet in die

mate als straks in de hemel en op de nieuwe aarde. Maar je ziet die vreugde dikwijls bij mensen die

echt met Jezus leven. Ze stralen die uit.

Het eeuwige leven is dus een ander leven met een andere kwaliteit van leven. Je zou kunnen zeggen:

‘Je leven wint aan diepte door de omgang met God.’ Leven met Hem is pas echt leven. Het is leven dat

Hij ‘uitgiet’ in ons. Leven dat úit Hem voortkomt en dat je leeft mét Hem. Het is het leven dat God

voor ons had bedoeld, toen Hij ons schiep. Dus ook toen we geboren werden.

Van nature heeft het leven vanuit Adam in ons de overhand. Willen we van hem loskomen, dan moeten

we opnieuw geboren worden (4). Zodat we door het geloof in Jezus dat nieuwe, eeuwige leven

ontvangen: Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven (5).

De reden van ons bestaan

Dan bepaalt onze natuurlijke afkomst niet meer wie we voor God zijn, maar onze geestelijke geboorte

(6). We zijn dan van geestelijke ‘adel’ geworden: Koningskinderen. Die het eeuwige leven zijn ingegaan:

het leven uit God en met God.

Dat verandert doorgaans veel bij ons. Ook in onze relaties. Met als gevolg dat we met onze geestelijke

‘familie’ dikwijls een diepere band krijgen dan met onze natuurlijke (7).

Maar het belangrijkste is de relatie, de band, die we krijgen met God en met Jezus, onze Heer. Het

eeuwige leven dat Hij in ons heeft geplant - dat leven úit Hem - maakt dat we gaan leven mét Hem en

vóór Hem (8). Voor Hem die de reden is van ons bestaan.

Uit de Bijbel:

(1) 1 Johannes 5:11.

... God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie

de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.



(2) Lucas 4:1.

Jezus nu, vol van de heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de

woestijn.

(3) Judas 1:24-25.

Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote

vreugde, ...

(4) Johannes 3:7.

Verwonder je niet, dat Ik jullie gezegd heb: Jullie moeten opnieuw geboren worden.

(5) Johannes 3:36.

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; ...

(6) Johannes 8:35.

... de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig.

(7) 1 Johannes 5:1.

... ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hém liefheeft, die geboren

liet worden, heeft (ook) degene lief, die uit Hem geboren is.

(8) Romeinen 11:36.

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen!
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